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AGENDA EXPOSITIES 
 

Zaterdag 24 februari 

Timmerfeest voor kinderen van 13.00 – 16.00 uur 

Vrijdag 1 maart 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 

– 12.00 uur 

Zaterdag 2 maart 

Presentatie Vakfotograaf Q van 13.00 – 16.00 uur 

Zaterdag 16 maart 

Fotopuzzelwandeling door De Lier 

Zaterdag 23 maart 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 30 maart 

Laatste dag expositie ‘Het klikt in De Timmerwerf’ 

Vrijdag 5 april 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 

– 12.00 uur 

Zaterdag 6 april 

Lucas Zwinkels met presentatie meubelrestauratie 

Zaterdag 13 april 

Start expositie ‘100 jaar Oranjebuurt De Lier’ 

Zaterdag 20 april 

Lezing Oranjebuurt op zolder 

Donderdag 25 april 

Bijeenkomst Club van 100 

Vrijdag 3 mei 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 

– 12.00 uur 

Zaterdag 4 mei 

Timmerfeest voor kinderen van 13.00 – 16.00 uur 

Lezing op zolder over Oranjebuurt met verhalen Tweede 

Wereldoorlog  

Zaterdag 11 mei 

Nationale Molendag 

Zaterdag 18 mei 

Wandelexcursie door Oranjebuurt 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 25 mei 

Lezing Oranjebuurt op zolder 

Woensdag 29 mei 

Vrijwilligersuitje Timmerwerf 

Zaterdag 1 juni 

Wandelexcursie door de Oranjebuurt 

Vrijdag 7 juni 

Open Huis Historische Werkgroep Oud De Lier van 10.00 

– 12.00 uur 

Zaterdag 8 juni 

Bezoek Vredekerk en mogelijkheid toren beklimmen 

Zaterdag 15 juni 

Activiteit Vaderdag 

Zaterdag 22 juni 

Lezing Oranjebuurt op zolder 

Zaterdag 29 juni 

Houtdraaigroep De Lier 

Zaterdag 6 juli 

Lezing Oranjebuurt op zolder 

Zaterdag 13 juli 

Laatste dag expositie ‘100 jaar Oranjebuurt De Lier’ 

----------------------------------------------------------------------- 

VAN DE VOORZITTER 

Een aantal weken geleden hadden we bezoek van 

mensen van buiten de regio (Zuid-Holland). Na een lang 

bezoek aan ons museum vroeg ik hen of ze al vaker 

geweest waren. Het antwoord was nee en ze kwamen 

dus niet uit het Westland. Dan vraag je brutaal door en 

krijg je ineens een leuk verhaal. Door Corona hadden ze 

meer oog gekregen voor Nederland en bezochten ze met 

veel plezier elke veertien dagen een museum, met de 

nadruk op streekmusea. Fijn was het te horen dat zij erg 

enthousiast reageerden op het bezoek aan De 

Timmerwerf.  

Afgelopen zaterdag waren de ochtendsuppoosten erg 

enthousiast over het aantal geïnteresseerde bezoekers 

en met name vanwege het feit dat ze voor het gehele 

museum kwamen. Bezoekers blij, suppoosten blij en wij 

als bestuur ook. Dat motiveert om er weer met z’n allen 

voor te gaan en we hebben een mooi programma voor 

2024.  

Even terugkomend op streekmusea: in het Westland en 

Midden Delfland hebben wij er ook een aantal. Als 

bestuur hebben we een goede relatie met hen en worden 

we geregeld uitgenodigd bij de opening van een nieuwe 
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tentoonstelling. Voor ons een leuke gelegenheid om weer 

eens bij te praten en goed om te zien hoe mooi deze 

wisseltentoonstellingen kunnen zijn. Zeker de moeite 

waard om hen eens te bezoeken, U vindt de musea op 

onze website: detimmerwerf.nl  (kopjes contact-links). 

Graag zien wij jullie natuurlijk ook in De Timmerwerf, waar 

we naast de lopende tentoonstelling weer intensief 

werken aan een nieuwe wisseltentoonstelling. Tot dan en 

met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Henk van Lenteren 

 

INTERVIEW MET KEES RIEZEBOS, die secretaris Jan 

den Hoed in de loop van 2024 gaat vervangen.  

Ben je geboren en getogen in De Lier? 

Ja, ik ben geboren aan het Koorlaantje tegenover De 

Timmerwerf. Met een jaartje onderbreking voor een 

afgebroken studie tolk-vertaler in Antwerpen heb ik altijd 

in De Lier gewoond. 

Je bent de nieuwe secretaris van Stichting De 

Timmerwerf. Wat is de link met je functie en de sector 

waarin je werkzaam bent? 

Ik ben raadadviseur bij het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen. Ik werk daar niet specifiek bij 

het onderdeel dat zich met cultureel erfgoed bezighoudt, 

maar ik kom het natuurlijk wel geregeld tegen. 

Wat is jouw opleiding? 

Studie Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Ben je op meer gebieden als vrijwilliger actief? 

Ik ben bestuurder geweest bij het Rode Kruis afdeling De 

Lier en bij het bestuur van PC-scholen in De Lier tot die 

opgingen in de Westlandse stichting voor PC-onderwijs. 

Wat zijn je hobby’s? 

Wandelen; ook dit jaar staat de 4Daagse weer in de 

planning. Verder lees ik graag, veel non-fictie. 

Geschiedenis en historisch onderzoek hebben mijn 

belangstelling. Zo heb ik de eigensdomsgeschiedenis van 

mijn geboortehuis (sinds de bouw in 1853) en van het 

Koorlaantje onderzocht en bereid ik met Jan den Hoed en 

Leo van der Mark de tentoonstelling over 100 jaar 

Oranjewijk voor. 

Heb je affiniteit met het timmervak? 

Nee, ik heb twee linkerhanden en heb grote bewondering 

voor mensen die met de handen iets kunnen maken. 

Maar misschien ben ik nog niet helemaal verloren….   

Wat is tot nu toe je ervaring met museum 

De Timmerwerf? 

Ik ben onder de indruk van alle activiteiten van zoveel 

betrokken vrijwilligers. Het bestuur koestert zijn 

vrijwilligers en heeft oog voor hun wel en wee. Fijn om 

daar deel van te mogen uitmaken.  

 

WAT KLIKT ER IN DE TIMMERWERF? 

Heel veel oude en verschillende camera’s als we ze uit 

de vitrines halen. Een prachtige collectie die we van Jan 

Anderson in bruikleen hebben gekregen. Bij een 

bijzonder onderwerp horen bijzondere activiteiten en we 

hebben al drie ongebruikelijke fotografen in De 

Timmerwerf gehad, die over hun specialiteit kwamen 

vertellen. Micha Koorneef toonde hoe hij een druppel in 

zijn val kan vastleggen en afdrukken op een glazen plaat. 

Tjipke Meijer demonstreerde zijn vakmanschap in het 

fotograferen van groenten en Nico Laan gaf een lezing 

over zijn tijdelijke tekeningen in het zand die hij vanuit de 

lucht fotografeert.   

 

Onze eigen vakfotograaf Q, die samen met Chris Hansler 

de expositie inrichtte, mag natuurlijk niet ontbreken in dit 

rijtje. Op zaterdag 2 maart komt hij zijn vakkennis delen 

met de bezoekers. 

Tot eind maart heeft u nog de gelegenheid om deze 

bijzondere expositie met donkere kamer en oude foto’s 

van De Lier te komen bekijken. 

 

EXPOSITIE IN VOORBEREIDING 

Op zaterdag 15 april starten we een nieuwe  expositie 

over 100 jaar Oranjebuurt, in de volksmond ook wel het 

Nieuwe Terrein genoemd. Tussen 1915 en 1927 is de 

Oranjebuurt gebouwd, de eerste woonwijk die toen direct 

op de waterleiding, het elektriciteitsnet en de riolering 

werd aangesloten. Een noviteit voor De Lier en daarmee 

was deze woonbuurt een eeuw geleden een van de 

modernste woonwijken van het Westland. 

De Oranjebuurt omvatte meer dan 75 woningen, waarvan 

een groot gedeelte vanwege de woningnood jarenlang 

dubbel bewoond was. Beneden woonde dan de oudere 

generatie en op de eerste verdieping huisden de jonge 
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gezinnen, meestal met gezamenlijk gebruik van toilet 

en keuken. 

Een groot deel van de Lierse bevolking is daar 

geboren of heeft daar korter of langer gewoond. En 

wat te denken van de meer dan tien kleine winkeltjes 

die in deze buurt gevestigd waren. In de winkeltjes aan 

de straatzijde werd van alles verkocht en met het 

woonhuis er direct achter waren ze ook bijna dag en 

nacht open.  

 

Wij zijn op zoek naar fotomateriaal, filmbeelden en 

verhalen van bewoners en oud-bewoners van deze 

100-jarige Oranjebuurt. Misschien zijn er nog wel leuke 

voorwerpen beschikbaar van de kleine winkeliers uit 

deze woonbuurt. 

Gedurende de expositie worden lezingen en excursies 

door de  wijk georganiseerd, zie de Agenda.  

 

NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERS 

Op 8 januari waren Theo en Elly Saarloos 55 jaar 

getrouwd en op 29 januari waren Henk en Marianne 

van Lenteren 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren de 

jubilarissen van harte en wensen hen nog meer goede 

jaren met elkaar toe. 

 

Helaas zijn drie van onze trouwe vrijwilligers langdurig 

ziek en een  suppoost moet nog herstellen van een 

longontsteking. Wij wensen hen veel sterkte bij het 

werken aan hun herstel. 

 

EDUCATIE IN DE TIMMERWERF 

Binnenkort komt groep 6 van de Mauritsschool ons 

weer bezoeken voor een vijftal interessante lessen. 

Naast een les over de geschiedenis van De 

Timmerwerf maken de kinderen in twee lessen een 

Westlands schuitje. De vierde les is ingeruimd om de 

houten bootjes te schilderen en daar maken de 

kinderen altijd een feestje van. Als afsluiting van dit 

project gaan we met de hele klas een tocht over de 

Lee maken in een echte Westlandse schuit. 

 

NIEUWS UIT DE WERKPLAATS 

Misschien is het de oplettende bezoeker al opgevallen 

dat er inmiddels twee nieuwe bordjes op de poortdeur 

zijn bevestigd. Voor De Timmerwerf en De Bongaard 

staan nu de juiste openingstijden weer vermeld met de 

contactgegevens. 

 

Het valt bij een historisch pand niet altijd mee om 

isolerende maatregelen te nemen zonder dat deze ten 

koste gaan van de sfeer en uitstraling. Toch hebben we 

kortgeleden vrij onopvallend bij alle deuren 

tochtborstels en strips kunnen plaatsen. Ook bij de 

ramen willen we eenvoudige stripjes monteren die de 

kou en de wind zoveel mogelijk buiten houden. Het 

voorstel is om in de winterperiode bij de schuiframen in 

de woonkamer en keuken slanke voorzetramen te 

monteren. 

 

Kortgeleden viel ons oog op een zeer fraai 

insectenhotel in de vorm van een bedrijfslogo. Dat 

bracht ons op het idee om de voorgevel van De 

Timmerwerf op schaal na te maken en de ruimte te 

vullen met diverse holle buisjes. Een eerste prototype 

is klaar en dat ziet er geweldig leuk uit. We gaan ons 

best doen om hier een flinke serie van te maken voor 

de verkoop.  

 

Een van onze vrijwilligers is wekelijks bezig om een 

schaalmodel van een onderdeel uit de 

Groeneveldsemolen te maken. Het gaat om de 

onderschijf die bestaat uit twee houten platen, waar de 

ronde houten staven in geklemd zitten. Deze 

schijfplaten zitten om de grote koningsspil geklemd en 

brengen bij voldoende wind het scheprad in beweging. 

We maken dit onderdeel in de verhouding 1:2, maar 

wel met de originele verbindingen volgens het ‘Groot 

volkomen Moolenboek’ uit 1734. Een prachtig stukje 

ambachtelijk werk.  

 

ANSICHTKAARTEN VAN DE TIMMERWERF 

en van andere mooie plekken in De Lier en omgeving 
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ANBI 

De belastingdienst heeft Stichting De Timmerwerf 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

U kunt uw gift aftrekken van uw belastbaar inkomen 

bij uw belastingaangifte en De Timmerwerf kan de 

bijdrage ten volle benutten voor de instandhouding 

van ons museum. 

STICHTING DE TIMMERWERF 
 

 
Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier 

info@detimmerwerf.nl 

www.detimmerwerf.nl 

htpp://twitter.com/#!/timmerwerf 

 
 
 

KvK Haaglanden 41146873 

BTW nr. NL8059.58.629.B.01 

IBAN NL07 RABO 0336 2924 30 

 
 
 

Bestuur: 

Voorzitter: Henk van Lenteren - tel. 0174-515188 

Secretaris: Jan den Hoed - tel. 0174-511605 

Penningmeester: Chiel Rodenburg - 06-53927971 

Ellie Elshof - tel. 06-28696469 

Anneke van Zanten - tel. 0174-516590 

Gerda Gunneweg - tel. 0174-514076 (redactie) 
 

 
Secretariaat: 

Nel Hanemaaijer-Noordam - info@detimmerwerf.nl  

 

zijn nu in ons museum te koop. Peter Keijzer maakt  

deze prachtige aquarellen. Ze kosten € 3,50 en een 

gedeelte van de opbrengst is voor De Timmerwerf! 

 

DE BUREN VAN DE TIMMERWERF ROND 1900 

Fa. Dekker 

 

Bijna recht tegenover de timmerwerkplaats heeft de, 

zeker voor oudere Lierenaars, bekende 

manufacturenwinkel van Dekker gestaan. In 1815 

laat de welgestelde boer Teunis van Duijn, afkomstig 

van boerderij ‘Burgersdijk’, een voor die tijd groot 

pand bouwen. Hij is weduwnaar geworden en wil 

midden in het dorp gaan rentenieren. Maar dat loopt 

anders en uiteindelijk gaat zoon Leendert van Duijn 

daar wonen met zijn vrouw Antje Bregman. Leendert 

sterft in 1842 en om in het onderhoud van haar 

gezin te kunnen voorzien, begint zij een jaar later 

een winkeltje in garen, band, sajet en klompen. Dit 

winkeltje van Antje Bregman is het begin geworden 

van de latere Fa. Dekker. Dochter Trijntje van Duijn 

zet het winkeltje van haar moeder voort en trouwt in 

1862 met boerenknecht Gerrit Dekker. Gerrit gaat 

zich ook steeds meer bezighouden met het uitventen 

van textiel en na hem zullen nog vele generaties 

Dekker in de textielhandel actief zijn. De winkel in de 

Hoofdstraat wordt vergroot en daar is nog een zeer 

fraaie foto uit 1909 van bewaard gebleven. In de 

jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de winkel 

gesloten. 

Jan den Hoed 

WIJ ONTVINGEN… 

… van Toke van Es-Zeestraten een doos met textiel 

… van Cees en Mirjam Tetteroo een houten rolveger 

… van Magda van Zeijl een blokkendoos, tol en 

kinderboekjes 

… van Agnes Bongaards onderwijsmateriaal 

… van Bert de Groot studieboeken Techniek 

… van Aat Harteveld een houten deksel van een 

karnbus 

… van Gerard Langerak twee schilderijtjes van de 

Dom en van De Lier. 
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